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Familieverhalen Boekoverde ecuwenoude Osdorperweg
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De¢huizen warenklein,
dearmoede was groot

De woonomstandigheden aan de landelijke Osdorperweg waren belabberd, blijkt uit
familieverhalen van (oud)bewoners aan de acht eeuwen oude verbindingsweg van

Sloten naar Halfweg. Kees Schelling heeft ze opgetekend.
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“De oude garde is er bijna niet meer en er zijn
veel vreemden komen wonen,” aldus de in 1946
op Osdorperweg 1 geboren Ruud van Boom.
Nieuwkomers, enkele uitzonderingen daar-
gelaten, die volgens hem niets met het dorp Slo-
ten hebben en overal pietluttig over doen: “Be-
zwaar hier en vergunning daar.”

In 1974 trouwde hij met Marion Olie, de doch-
ter van de dorpsapotheker. Enkele jaren later
wisten ze Ruud zijn geboortehuis aan te kopen
envan loop teredden. Hoewel de gemeente het
adres officieel veranderde in Sloterweg 1238,
blijft het voor Ruud van Boom voor altijd de
Osdorperweg 1.

Thuis aan de Osdorperweg 1 was het armoede,
vader Hendrik stookte alles wat los en vast zat
opindekachel. De oudeschouw bleek bij de ver-
bouwing één grote plak teer. “Mijn longen zul-
len wel pikzwart zijn vanbinnen,” grapt Ruud in
het nu verschenen boek De Osdorperweg toen,
met 21 familieverhalen van (oud)bewoners.

De acht eeuwen oude en zes kilometer lange
Osdorperweg bestaat uit drie delen. Het eerste
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stuk vanaf de oude dorpskern van Sloten is
grotendeels intact gebleven. Het landelijke ka-
rakter van het middelste deel van de weg, vanaf
de P. Hans Frankfurthersingel tot de Ookmeer-
weg, is op de voormalige Mr. J. Terpstraschool
na verloren gegaan, en ook tussen de Ookmeer-
weg en Halfweg hebben veel boerderijen en
tuinderswoningen de laatste jaren plaats-
gemaakt voor nieuwbouw.

Verzuilde maatschappij

“De Osdorperweg is niet moeders mooiste,”
aldus samensteller Kees Schelling, die tot zijn
elfde aan de weg woonde. Hoewel het leven aan
de Osdorperweg ooit eenvoudiger en overzich-
telijker was, is het geen boek vol heimwee naar
vroeger. De woonomstandigheden waren belab-
berd, de armoede groot. Zo sliep de in 1937 aan
de Osdorperweg 485 geboren tuinderszoon Ton
Breure met zijn zes broers en zussen op de zol-
derruimte naast de slaapkamer van zijn ouders.

Het naoorlogse leven was sober hij.

|
Boekhandel
Meck & Holt

Het boek De Osdorperweg toen ver-
telt het verhaal van een weg die er
weliswaar nog steeds is, maar tegelij-
kertijd verdwenenis en vooral in her-
inneringen voortleeft. Net als de in
september 2025 gesloten boekwinkel
vanEddie Mekkelholt aan de Tussen
Meer in Osdorp. Een opvolger voor de
laatste boekhandelin Osdorp werd
helaas niet gevonden.

Om de herinneringen aan Meck & Holt
levend te houden, is dit boek ver-
schenenals tiende enlaatste deelin
de door deze boekhandel uitgegeven
serie NieuwWestSideStories. “Als
dankbetuiging aan de klanten en vrij-
willigers van de winkel,” aldus auteur
Kees Schelling. “Maar misschienis
dat wat vergezocht. Het is vooral een

“In de oorlog was het armoe, daarna ook.” Of zo-
als een van de andere geinterviewden zegt: “We
verdienden een drol, maar we leefden ervan.”

De familie Barlag woonde opeengepakt in een
houten noodwoning aan de Osdorperweg 803,
ke et e e e
Leo stiekem werd uitgebouwd. Bij voorkeur op
feestdagen, als ambtenaren van bouw- en wo-
ningtoezicht vrij waren.

De ouders van Paul Kroes verhuisden in 1946
naar de Osdorperweg 260, waar zijn vader be-
drijfsleider werd op boerderij Vrederust van
boer Stalenhoef uit Eemnes. Na een conflict
werd het gezin met zes Kleine kinderen op straat
gezet. Een door de Communistische Partij
Nederland (CPN) aangeboden woning aan de

i g wei katholie-
ke familie. Het wasimmers de tijd van de verzui-
ling. De tuinders aan de Osdorperweg waren
overwegend Katholiek, de boeren protestants.
Oud Osdorp telde slechts één bakker en één
kruidenier, in Sloten zaten twee slagers: Kool
voor de Katholieken en Koning voor de protes-
tanten.

Dodelijk ongeluk

Uiteindelijk kreeg het gezin een huis aan de Os-
dorperweg 517 toegewezen. Veel te klein, maar
alles beter dan driehoog in een flat. Het huis

stond ook in een gevaarlijke bocht. “Mijn broer
Joost is een keer lelijk door een auto geraakt,”
vertelt Paul Kroes. “Zo nu en dan reed er in Oud
Osdorp, met al die huizen vlak langs de weg,
ook weleens iemand met zijn auto een woning
binnen.”

Het wegdek was belabberd, amper verlicht en
het verkeer had haast. “Spelen aan de weg was
voor ons verboden,” herinnert de aan de Osdor-
perweg 846 geboren Berna Pouw zich. “Maar als
je naar school of de kerk moest, dan moest je er
wel overheen.” Op maandagochtend 21 decem-
ber 1953 werd haar 7-jarige zusje Willy gegrepen
door een motor en tientallen meters mee-
gesleurd. Berna ging gewoon naar school, werd
uit de klas gehaald en hoorde op schoot van de
kapelaan dat haar zusje ‘naar de hemel’ was.

De autosloperijen aan de Osdorperweg bij de
T-splitsing met de weg naar de Eendrachtpolder
herinneren aan het hier in 1974 ontmantelde

Jaan de Regt-Achterb
kwam in 1953 met haar ouders op het kamp wo-
nen. De meeste bewoners waren katholiek, de
kinderen kregen les op een speciale school bij
het kamp.

Het onderwijs was volgens haar niet best, de
boeken waren verouderd en de samenstelling
van de twee klassen veranderde voortdurend,
omdat er nog veel reizigers op het kamp waren.
“Die trokken rond langs de plaatsen waar ze
werk konden vinden. Hier kwamen ze dan in de
winter om in de suikerfabriek in Halfweg te
werken.” Na het plaatsen van politiepost met
slagboom was het gedaan met het reizen.

Scholierenstaking

Op 28 en 29 oktober 1963 hielden de bewoners
hun kinderen thuis, uit protest tegen de onveili-
ge verkeerssituatie. Uiteindelijk toog verkeers-
wethouder en latere premier Joop den Uyl naar
de stadsrand om de situatie met eigen ogen te
aanschouwen. De schoolstaking had succes: er
werden verkeersmaatregelen getroffen en een
voetpad aangelegd. Maar zestig jaar na dato is
dat voetpad verwaarloosd, verzakt en op
sommige plaatsen zelfs verdwenen. En is het
verkeer drukker en hebben de automobilisten
grotere haast dan ooit.
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