Winterfoto’s van Sloten

De redactie van de Nieuwsbrief Sloten-Oud Osdorp
werd overstelpt met mooie sneeuwplaatjes van
Sloten.

De meeste fotografen kozen ervoor om de bekende fotogenieke
plekken vast te leggen: het dorpsgezicht vanaf de Ditlaar en het
Dorpsplein waren topscoorder. Ook de Sloterkerk is vaak terug te
vinden op de winterse foto’s. Daarnaast enkele foto’s van (de
omgeving van) de Molen van Sloten, Natuurpark Vrije Geer, de Vrije
Geer, originele doorkijkjes en de Sloterweg buiten de Slotense
dorpskern. En er zijn zelfs luchtfoto’s gemaakt. De foto’s zijn op 5, 6 en
7 januari 2026 gemaakt door: Huib Kneepkens, Erik Swierstra, Mattia
Moreschi, Sandra Lagendijk, Belinda Kreugel, Gerard van Drunick,
Charissa Berrevoets, Debbie Loogman, Mara de Haas, Bernadette bal,
Ed Nieuwenhuys, Monigue van 't Hek, Jasmijn Overbeeke, Naomi
Smith, Thera van Homeyer, Steffanie van der Kroon, AT5, Hella
Hendriks, personen die hun namen liever anoniem blijven en Tamar
Frankfurther. De laatstgenoemde stelde ook dit foto-overzicht samen.

Allereerst: Mandy van Drunick van Mandy’s Ponyplezier van de
Akersluis op Sloten liet zich op ski’s voorttrekken door haar pony
Monty en AT5 kwam dat filmen. Haar pony’s zijn van alle markten thuis
en trekken terwijl het sneeuwt ook sleeén voort...



https://www.at5.nl/artikelen/236266/zo-kan-het-ook-mandy-op-skis-achter-pony-monty
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Lena, Lukas, Sarah en Mera maakten de sneeuwpop. Jasmijn Overbeeke
boetseerde onderstaande sneeuwsculptuur.
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Aan de Sloterweg
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Luchtfoto’s van (een deel van) Sloten en omgeving:
eerst onder een dunne en daarna onder een dikke laag sneeuw







En vandaag — op vrijdag 9 januari — is het sneeuwlandschap alweer
vervangen door zijn vertrouwde kleurrijke uiterlijk. Het is maar goed
dat het witte Sloten op tijd door velen zo goed is vastgelegd.

Wanneer er weer zoveel sneeuw valt die ook nog blijft liggen? Dat kan
door het veranderde klimaat nog jaren duren. Maar ooit zal het vast
weer lukken om even door Sloten te sleeén en op het Dorpsplein
samen sneeuwpoppen te maken. Tot die tijd hebben we de foto’s nog.
En zeg nou eerlijk: het is toch ook wel fijn dat die troep nu weer is
weggesmolten en dat we onze veelal niet zo goed geisoleerde huizen
weer beter warm kunnen houden?



