
Kennismaken met het opgeknapte 

Dorpshuis Sloten 

Een grote groep vrijwilligers heeft – waar mogelijk met tweede 

hands spullen – het verwaarloosde pand aan het einde van de 

Nieuwe Akerweg (het straatje tegenover de Sloterkerk in de 

Slotense dorpskern) in het afgelopen half jaar opgeknapt. Ook 

de tuin naast en achter het pand kreeg een make over en is 

‘omgetoverd’ tot een aangename ecologische verblijfsruimte. 

 

Dat was een prima formule: De werkgroepleden moedigden in 

de kraam iedereen aan vooral een kijkje te gaan nemen in het 

opgeknapte Dorpshuis. Zij oogstten ook ideeën en 

enthousiasme om in het pand leuke dingen te gaan organiseren. 



  

Vrijwilliger Ruud had vier bordjes gemaakt zodat iedereen het 

‘Paleis ’t Dorpshuis’ makkelijk kon vinden. Het dorpswapen bij 

de entree voorzag hij eerder al van een nieuwe verflaag. 

 

Binnen was het erg gezellig. De film ‘9 Eeuwen Sloten’ uit 1965 

werd vertoond en op de muur werden foto’s van vroeger 



geprojecteerd. Gedurende de dag lazen Jan Loogman (links op 

de foto) en Kees Schelling, beiden auteurs van de boekenserie 

Rond de Sloterbrug, vier keer voor uit eigen werk. Zo kon 

iedereen genieten van verhalen over het landelijke gebied uit 

vervlogen tijden.   

  

 

https://www.ronddesloterbrug.nl/


De vernieuwde Dorpshuistuin in volle glorie. Links op de foto: 

Vrijwilliger en tuinontwerper Anne Nicolai in gesprek met de 

gaande en komende opbouwwerker van bewonersorganisatie 

Eigenwijks, Eva van der Drift en Jeanine van den Heuvel.  

Eigenwijks heeft een belangrijke rol gespeeld bij fase 1 van het 

grote renovatieproject van het Dorpshuis. De hal, de kozijnen bij 

de entree en het podium wachten nog op vernieuwing en het 

pand smeekt ook nog om isolatiemaatregelen… Maar het is nu 

tenminste aangenaam vertoeven in het pand waarin nu ook een 

prachtige tweedehands keuken beschikbaar is. Wilt u meedoen? 

Ideeën voor activiteiten? Of gezellig meedraaien in bestaande 

activiteiten? Stuur dan een mail naar de werkgroep.  

 

Een half jaar geleden zag het Dorpshuis er nog héél anders uit… 

Met dank aan álle vrijwilligers die hebben bijgedragen aan de 

transformatie van dit pand tot een waar paleisje...  

Tekst: Tamar Frankfurther; Foto’s: Petra Clement en Tamar Frankfurther. 

mailto:dorpsloten@gmail.com

